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Muziek bij binnenkomst | Vera Lynn - we'll meet again

Welkom

Bemoediging en groet

Lied - Evangelische Liedbundel 376

1

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

3

Abba Vader, zie Uw kind,

in genade aan.

Dat ik straks, ja zonder vrees,
voor Uw troon mag staan.

Dat U zegt: kom hier mijn kind,
Ik laat jou niet gaan.

Abba Vader, dan alleen,

kom ik veilig aan.

Lichtjesmoment - door de kleinkinderen

Lied - Psalm 118

1

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Isra€l, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

8

De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen.

Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Herinneringen aan oma - door Tristan, Lucy en Pascal



Lied - Gezang 14

1

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

5

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
Zijn liefde me altijd.

Gebed

Bijbellezing - door Lucy
Psalm 23 (uit de NBV)

' Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. * Hij laat mij
rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, * Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt
mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

* Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en
uw staf, zij geven mij moed. ° U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn
hoofd met olie, mijn beker vloeit over. °® Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn
leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

1 Petrus 2:6-8 (uit de NBV)

% In de Schrift staat immers: "In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn
kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit." ’ Kostbaar is hij voor u, die
erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: "De steen die de bouwers
afkeurden is de hoeksteen geworden." ® En: "Het is een steen waarover men struikelt, een
rotsblok waaraan men zich stoot." Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen,
daartoe zijn ze bestemd.

Meditatie

Lied - Johannes de Heer 1007

1

Terwijl 'k eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom.
Ik was in 't oud Jeruzalem, 'k stond aan de Tempelzoom.
Ik hoorde kind'ren zingen, een lied vol blijde klank.

En 't was als paarden engelen, zich juichend aan hun zang.
En 't was als paarden engelen, zich juichend aan hun zang.
Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe vorst ter eer,

't hosanna in de hoge, 't hosanna voor uw Heer.

2



Doch eensklaps werd het alles, zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde en de eng'lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen, toen werd het plots'ling nacht
en klonk van gindse heuveltop, een stem, het is volbracht.
En klonk van gindse heuveltop, een stem, het is volbracht.
Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe vorst ter eer,

't hosanna in de hoge, 't hosanna voor uw Heer.

3

En verder zag 'k een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid,

een stad die als een bruid versierd, haar koning wachtend beidt.
'k Zag straten van het zuiverst goud, door d'open paar'len poort,
miljoenen gingen uit en in, geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp en cymbelspel, juicht mens en eng'lenstem,
tot eer van God en van het Lam, in 't nieuw Jeruzalem.

Tot eer van God en van het Lam, in 't nieuw Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd.

Hosanna in de hoge, hosanna in eeuwigheid.

Hosanna in de hoge, hosanna in eeuwigheid.

Gebed

Lied - Opwekking 213

1

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

2

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

3

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn god'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

Kaarsen doven - door de kleinkinderen

Muziek bij het uitdragen | Rejoice in the Lord



In crematorium Ockenburgh

Collage aan betekenisvolle liedjes, beelden en herinneringen aan ma en oma.
Lied | You raise me up

Zo heb ik haar gekend - door Laura

Lied | La ballade des gens heureux - Gerard Lenorman

Herinneringen - door Christiaan

Lied | Mag ik dan bij jou - Claudia de Breij

Gedachten - door Arjan

Lied | We'll meet again - Vera Lynn

Tijdens het laatsten lied nemen de aanwezigen afscheid.



